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Zondag 5

Mattheüs 28:23-27 En toen Hij aan boord van het schip gegaan 
was, volgden Zijn discipelen Hem. En zie, er ontstond een grote onstuimig-
heid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.

Waar gaan de leukste films en de leukste 
boeken over? Over avonturen natuurlijk! 
En weet je waarom? Als je zo’n boek leest, 
dan is het net alsof je zelf dat avontuur 
meemaakt. En dat is spannend en leuk. 

Maar wat nu als zo’n avontuur écht gebeurt… 
Dan kun je er soms wel bang van worden. 

Dat gebeurt ook met de discipelen. Zij verwachten helemaal niet een 
echt avontuur mee te maken met Jezus. Zij volgen Hem. Dat betekent 
dat ze voortaan altijd alleen met Jezus willen leven, Hem willen dienen, 
altijd naar Hem willen luisteren. Kortom: zij houden van Jezus, Jezus is 
hun alles. En als je met Jezus meegaat, dan komt toch alles goed? 

Zo lijkt het ook als ze de haven uitvaren. Het meer is kalm, de zon 
schijnt. Misschien heb jij ook weleens in een bootje op het Eemmeer 
gevaren. Als het rustig weer is, is dat prachtig. Maar stel je voor dat het 
opeens keihard begint te stormen en te waaien. En stel dat je boot 
geen motor heeft. Hoe moet het dan? Zo was het voor de discipelen. 
Opeens begint het te stormen. Ze verdrinken bijna! 

Hoe kan dat nu? Jezus is toch bij hen? Ja, dat is waar. Maar als je bij 
Jezus hoort, gebeuren er soms dingen in je leven die heel moeilijk zijn. 
Echte avonturen, die zo gevaarlijk zijn dat je denkt: Nu gaat alles mis. Je 
kunt ziek worden of er kunnen lieve mensen in je omgeving sterven. 

O
K
T

Vol avontuur… met Jezus

Je hoeft niet bang te zijn

Ga met God
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Soms is het leven op school of thuis moeilijk. En als je met Jezus leeft, 
vinden veel mensen dat helemaal niet leuk. Er is veel christenvervolging 
in de wereld. Dat zijn ‘avonturen’ waar je bang van kunt worden, net als 
de discipelen. Het kan net zo voelen alsof je onder de golven bedekt 
wordt.

Wat moet je doen als je zulke avonturen beleeft? Natuurlijk bidden tot 
Jezus. Roepen of Hij jou wil helpen. Dat doen de discipelen ook. Jezus 
is aan het slapen en ze denken: ‘Hoe kunt U dat nu doen? Alles gaat 
mis, kunt U niet wakker worden en ons helpen?’ Ze roepen: ‘Heere, red 
ons!’.

En wat doet Jezus dan? Dat is heel bijzonder. Met één woord stopt Hij 
de storm en stilt Hij de woeste golven. Hij is sterker dan de wind en 
de zee. Zo machtig is Hij. Maar voordat Hij dat doet, zegt Hij éérst iets 
tegen de discipelen: ‘Waarom zijn jullie bang? Waarom twijfelen jullie 
aan Mij?’. Hij zegt daarmee eigenlijk tegen hen: ‘Je hoeft niet bang te 
zijn! Ik ben er toch bij?!’. 

Misschien denk je wel: ‘Natuurlijk word je bang als je zo’n angstig 
avontuur meemaakt. Dat is toch logisch?’. Inderdaad, als je naar de wind 
kijkt en de golven, dan denk je dat het mis gaat. Maar als je naar Jezus 
kijkt, mag je weten: het komt goed! Met Jezus komt het altijd goed, hoe 
moeilijk het soms ook is. Want Hij is erbij en Hij helpt. Als Hij zelfs 
sterker is dan de wind en de zee, dan kan Hij alle dingen in jouw leven 
ook wel de baas: de zonde, de problemen, dingen waarover je piekert. 
Dan kan Hij je helpen. Dat doet Hij soms niet direct. Soms lijkt het wel 
alsof Hij slaapt. En soms helpt Hij anders dan jij had gedacht. Maar als jij 
Jezus volgt en in Hem gelooft, elke dag, dan is Hij er wél altijd bij. En 
dat is het allerbelangrijkste. Want iedereen maakt moeilijke dingen mee, 
mooie, maar ook minder mooie avonturen. Maar met Jezus kun je het 
aan. Jezus volgen is het allermooiste wat je kunt doen. Want Hij is de 
sterkste. Dat mag je in de kerk horen. En daarmee zegt Jezus vandaag 
opnieuw tegen jou: ‘Ga je met Mij mee op avontuur? Ik blijf dan altijd 
bij je’.
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Maandag 6 O
K
T

Rechters 7: 2Toen zei de Heer tegen Gideon: ‘Je hebt teveel soldaten. 
Zo wil ik de Israëlieten niet laten winnen van de Midjanieten. Want dan 
zullen ze zeggen dat ze het zelf gedaan hebben. Dan zullen ze niet 
toegeven dat ik hen geholpen heb.’

Het verhaal van Gideon is echt een avontuur te noemen. Hij trok met 
300 soldaten naar de Midjanieten. Je leest het goed, 300. Terwijl het 
leger van de Midjanieten ontelbaar veel soldaten had. In de Bijbel staat 
dat het wel een zwerm sprinkhanen leek!

Het leger van Gideon was eigenlijk veel groter dan 300 man. Er waren 
32.000 mannen gekomen om te vechten, maar de Here God had 
Gideon opdracht gegeven zijn leger te verkleinen. Eerst mochten alle 
mannen naar huis die bang waren. Dat lieten ze zich geen 2e keer 
zeggen. Gauw pakte een groep mannen hun spullen. Er bleven nog 
22.000 soldaten over. Maar nog steeds was het leger niet klein genoeg.

Toen de mannen daarna gingen drinken, moest Gideon goed opletten. 
Iedereen die het water op likte als een hond, mocht in het leger blijven. 
De rest moest ook naar huis. Raar he? En toen waren er dus nog maar 
300 soldaten over... Dat waren er wel erg weinig... God wilde ook dat 
het leger klein werd. Hij wilde dat de soldaten niet konden zeggen dat 
zij de vijand zelf verslagen hadden. Hij wilde ze laten zien dat Hij de 
vijand verslaat, dat de Israëlieten Hem nodig hadden. 

Wat zullen de soldaten gedacht hebben, 
toen het leger steeds kleiner werd? 

Vol avontuur… met Gideon
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Stel je eens voor dat jij bij die 300 overgebleven soldaten hoort. Wat 
enorm spannend, om met zo’n kleine groep de vijand aan te vallen. 
Zou jij het durven? Gideon en zijn soldaten uiteindelijk wel. Ze 
vertrouwden op God en God gaf hen ook de overwinning. Hij vocht 
met ze mee. En als God met je meevecht, maakt het niet uit hoe groot 
het andere leger is. Hij is altijd sterker.

‘Het probleem dat voor je ligt, is nooit zo groot als de 
Persoon die achter je staat.’

Soms kan je ergens enorm tegenop zien. Denk dan maar aan Gideon, 
met zijn 300 soldaten. God staat achter je, Hij vecht voor je. En als 
God achter je staat, kan je alles aan.
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Dinsdag 7 O
K
T

1 Samuel 24 6En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem 
bonsde, omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had.

Heb jij wel eens verstoppertje gespeeld? 
Dan weet je hoe spannend het is om een 
goed plekje te vinden. Je hart bonkt in je 
borst terwijl je hoopt dat niemand je ziet. 
Maar stel je voor dat degene die jou zoekt… 
gevaarlijk is!

En dat het geen spelletje is… Dat gebeurde bij 
David. Hij zat midden in een spannend avontuur!

David was op de vlucht.

Koning Saul wilde hem vangen, zelfs al had David niets verkeerds 
gedaan. David verstopte zich met zijn mannen in een donkere grot in 
de bergen. Toen gebeurde er iets ongelofelijks. Saul kwam precies die 
grot binnen om even uit te rusten. Hij wist niet dat David zich daar 
verstopt had! Davids mannen fluisterden:

“Dit is je kans! God heeft Saul hier gebracht. Nu kun je koning 
worden!” Maar David schudde zijn hoofd. “Nee,” zei hij zacht. “Ik zal de 
koning geen pijn doen. Hij is door God uitgekozen.” Heel stil liep David 
naar Saul toe… en sneed een klein stukje van zijn mantel af.

Saul merkte niets! Toen Saul weer naar buiten liep, riep David hem na: 
“Mijn heer, de koning!” Saul draaide zich om. David boog diep voor 
hem en zei: “Zie, ik had de kans om u pijn te doen, maar ik heb het niet 

Vol avontuur… met David en Saul
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gedaan. Ik wil u geen kwaad doen. Waarom denkt u dat ik uw vijand 
ben?”

Saul keek naar David… en begon te huilen. “Jij bent een beter man 
dan ik,” zei hij. “God zal jou zeker tot koning maken.”

Wat een avontuur!
David koos voor moed én eerlijkheid. 
Hij vertrouwde op God – zelfs toen het spannend werd.

Praat je mee?
• Wat vond je het spannendste moment?
• Waarom denk je dat David ervoor 

koos om Saul geen pijn te doen?
• Vind jij het moeilijk om goed te blijven 

doen als iemand gemeen tegen je is?
• Hoe kun jij vandaag moedig en eerlijk 

zijn – net als David?

Bid samen dat de kinderen ook 
zulke goede keuzes mogen maken, 
zelfs als het moeilijk is. 7



Woensdag 8 O
K
T

Mattheus 14: 22 - 33 29Jezus zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.’ 
Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe.

In de winter, als het koud wordt, hopen we er bijna allemaal op: 
schaatsen! Zou het lang genoeg vriezen om het water in de sloten te 
bevriezen? Als het eerste dunne laagje ijs er na een paar dagen is, zijn 
er vaak al wat waaghalzen die voorzichtig voelen of het ijs al dik 
genoeg is. Kan je erop staan? Schuifelend lopen de eerste kinderen de 
sloot op.

Dit doe je natuurlijk alleen als er ijs ligt. Niemand die eraan denkt om 
op de sloot te lopen als het gewoon water is. Want dan zak je naar 
beneden en ben je helemaal nat! Toch?

In de Bijbel staat een verhaal over Jezus en Petrus. Zij lopen op het 
water. Echt waar! En dan ook echt op water, niet op ijs! Petrus is ‘s 
nachts aan het varen met de andere discipelen. Het is slecht weer. Er is 
een harde wind en de golven slaan tegen de zijkant van de boot aan. 
Aan het eind van de nacht zien de discipelen Jezus over het water naar 
hen toe lopen. De discipelen denken dat ze een geest zien. Ze 
schrikken zich een hoedje!! Want over water lopen, dat kan natuurlijk 
helemaal niet! Maar bij Jezus kan alles. Jezus stelt de discipelen gerust: 
‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn’. Petrus twijfelt 
dan blijkbaar nog, want hij zegt: ‘Als U het echt bent, zeg dan dat ik 
over het water naar U toe moet komen.’

Vol avontuur… met Petrus
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OPWEKKING 789
Lopen op het water

‘Kom’, zegt Jezus.

En dan begint het avontuur van Petrus. Hij stapt uit de boot en loopt 
naar Jezus toe. Wat een vertrouwen! Terwijl hij loopt, voelt hij de wind 
waaien en ziet hij de hoge golven en dan gaat het mis. Hij wordt toch 
bang en op hetzelfde moment zakt hij weg in het water.

Zolang Petrus zijn aandacht op Jezus gericht heeft en op Hem 
vertrouwt, gaat het goed en blijft hij lopen. Op het moment dat Petrus 
gaat twijfelen, zakt hij naar beneden.

Zo kunnen wij ons ook weleens voelen. We twijfelen aan Jezus en zien 
vooral de problemen om ons heen. We zakken naar beneden! Maar als 
we onze problemen en zorgen bij Jezus neerleggen en op Hem 
vertrouwen, blijven we lopen op het water!

Petrus zakt uiteindelijk naar beneden. Hij roept: ‘Heer, red me!’ Jezus 
steekt  Zijn hand uit en helpt hem weer omhoog. Dat doet hij ook bij 
ons. Als wij twijfelen en dreigen te zakken, helpt Hij ons weer omhoog. 
Daar mogen we altijd op vertrouwen!

Zing je mee?

‘Kom’, zegt Jezus.
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DONDERDAG 9 O
K
T

Handelingen 9:20-25 Dagboek van Paulus: vluchten in een mand

Ik ben vannacht gevlucht in een 
mand. Echt waar. Geen grap.

Er waren mannen in Damascus 
die me wilden doden. Ze 
stonden zelfs ’s nachts bij de 
stadspoorten op wacht, klaar 
om me te pakken als ik naar 
buiten zou gaan.

Waarom? Omdat ik over Jezus 
vertelde. Dat Hij sterker is dan 
de dood en ons wil redden van 
onze zonden. Ze konden het 
niet verdragen en wilden mij 
daarom vermoorden.

Maar toen… 
Vrienden van mij kwamen 
fluisterend binnen. “Paulus,” 
zeiden ze, “je moet weg. 
Vannacht nog. We hebben een 
plan.” Een plan? Ik dacht: Ik ben 
benieuwd…

Toen zag ik de mand. Een grote, 
stevige rieten mand, touwen 
eraan vastgeknoopt. En het 
gekste idee ooit kwam: ze 
zouden me ermee over de 
muur laten zakken!

Het was diep in de nacht. Geen 
maan, alleen de sterren. Alles 
was stil, dus elk geluid hoorde je 
extra goed. Mijn hart bonkte in 
mijn keel toen ik in de mand 
stapte. Mijn benen trilden, maar 
ik hield me vast aan iets dat veel 
steviger is dan touw.

Toen ging het touw strak. Ze 
lieten me zakken… langzaam… 
voorzichtig. Ik hoorde hun 
stemmen boven me fluisteren. 
En ineens, floep, stond ik 
beneden op de grond. Vrij!

Vol avontuur… met Paulus
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We renden de nacht in. En ik wist: dit was niet onze slimheid, dit was 
geen geluk. Dit was de Geest van God. Hij gaf de moed om dit te 
doen, Hij geeft de kracht om door te gaan in gevaar en Hij gaf de 
uitweg!

Wat mensen ook proberen. God laat niet los!

Niet door 
kracht of door 
geweld
Opwekking 611

Praat je mee?

• Paulus voelde zich veilig in Gods handen, 
zelfs toen anderen hem kwaad wilden doen.

• Wanneer heb jij weleens moed gekregen
omdat je wist dat God bij je was?
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VRIJDAG 10 O
K
T

Jozua 2: 8 en 9.Voordat de spionnen gingen slapen, ging Rachab het 
dak op. Ze zei tegen de mannen: ‘Ik weet dat de Heer dit land aan jullie 
zal geven. Daarom zijn we hier in Jericho zo bang. Ja, iedereen in het land 
is bang voor jullie”.

Heb jij wel eens belletje geleld? Mag dat 
eigenlijk wel van je ouders? Wat zouden de 
mensen waarbij je aanbelt daarvan vinden?

Vandaag gaat het verhaal over twee spionnen die Jozua naar Jericho 
stuurt. Spioneren dat moet je zo doen dat het niet opvalt. Dat je niet 
betrapt wordt. Net zoals bij het belletje lellen. Maar deze twee 
spionnen hadden pech. Iemand had ze verraden. Iemand had ze gezien 
en het aan de Koning van Jericho verteld.

Een avontuur is altijd iets spannends. Je weet niet altijd of het lukt. Je 
weet niet of het altijd goed gaat. Je weet niet altijd wie je kunt 
vertrouwen. Dat geldt ook voor de 2 spionnen van Jozua. Toen ze 
merkten dat de soldaten van Jericho hen probeerden te vinden, 
moesten ze zich verstoppen. Rachab wist waar ze zich verstopt 
hadden, maar wilde hen niet verraden. 

Als jullie verstoppertje doen, wat is dan je beste 
verstopplek?

Misschien kun je wel een keer een verhaal vertellen toen iemand, bij 
het verstoppertje spelen je verraden had. Hoe voelde dat?

Vol avontuur… naar Jericho

??
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De twee spionnen van Jozua hadden wel 
een beetje moed nodig. Je moet het maar 
durven als een spion proberen dingen te 
weten te komen. Maar ook Rachab was 
moedig. Want zij hielp de twee vreemde 
mannen uit het buitenland.

Moed is dingen toch doen, ook al vind je het 
een beetje spannend. Bijvoorbeeld toch 
zingen, ook al weet je dat je er voor kunt 
worden uitgelachen. Of toch een shirt van 
de blauwen aan doen, ook al zijn al je 
vriendjes van de rooien. Of toch een keer 
met iemand spelen, ook al vinden je 
vrienden/vriendinnen dat maar raar. Toch 
bidden, ook al doet niemand anders het.

Moed is het goede doen, ook al is 
dat een beetje spannend. Moed 
is groter zijn dan je angst. 

Rachab en de twee spion-
nen durven spannende 
dingen te doen, omdat ze 
geloven dat God de macht 
heeft om hen te bescher-
men. Zij zijn moedig omdat 
ze weten dat God groter is 
dan alle dingen waar ze bang 
voor zijn. 

Misschien is het wel een mooie uitdaging om 
een keer op te schrijven waar jij bang voor 
bent. En dan te bidden: “God U weet dat ik 
soms bang ben voor……….. maar ik geloof 
dat U sterker bent dan waar ik bang voor 
ben. Help me moedig te zijn.”

God heeft 
alle macht

Mijn God is zo 
groot, zo sterk 
en zo machtig

Zing je mee?
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ZATERDAG 11 O
K
T

Vol avontuur… met Jozef!
Genesis 45

Afgelopen week heb je in dit boekje gelezen of geluisterd over 
AVONTUUR! Kun jij eens hardop vertellen wat een AVONTUUR is? 

Weet je, als je het woord AVONTUUR opzoekt in het woordenboek, 
op Google of het aan Chat GPT vraagt dan staat er : een onverwachte, 
spannende gebeurtenis. Of, je reist ergens heen en gaat iets 
ongewoons, spannends of misschien wel iets gevaarlijks doen. 

Het klinkt vaak heel STOER en DAPPER!  

Net zoals de verhalen over de discipelen die Jezus gingen volgen. Ze 
wisten niet eens wat er zou gaan gebeuren. Ze lieten alles achter om 
Hem te volgen! Wat een AVONTUUR moet dat zijn geweest voor 
hen. 

Ook de verspieders, Gideon, David, Petrus en Paulus beleefden 
AVONTUREN. Jij kent vast nog wel meer mensen uit bijbelverhalen 
die echt op avontuur gingen. Niet weten wat er komen gaat, spannend 
en onzeker man!! 

Weet je wie ook een best spannend AVONTUUR beleefd heeft? 

Jozef! 

Maar die was helemaal niet van plan om zelf op avontuur te gaan he? 
Die belandde door zijn eigen broers in een avontuur. Tjonge, wat Jozef 
allemaal beleefd heeft! Hij moest van zijn vader even naar zijn broers 
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om te kijken of het goed met hen en de schapen ging. Vervolgens 
gooiden zijn broers hem, omdat ze zo jaloers waren, in de put en 
werd hij verkocht als slaaf. Wat zal hij bang geweest zijn. Geen idee 
waar hij naartoe zou gaan. Een avontuur kan je misschien ook wel een 
beetje bang maken. Iets spannends, soms weet je niet hoe het afl oopt. 

Maar Jozef werd uiteindelijk onderkoning in Egypte. God had dit 
AVONTUUR voor Jozef bedacht en uiteindelijk kwam het allemaal 
goed. Jozef ontmoette zijn broers én zijn vader na jaren weer.  

Soms geeft God je een AVONTUUR en weet je niet waarom. Dat is 
misschien moeilijk te begrijpen, maar praat daar maar eens over thuis. 
Jozef heeft vast en zeker weleens gedacht dat het allemaal nooit meer 
goed zou komen, maar toch was dit Gods plan met hem.  

Eigenlijk zijn wij ook op AVONTUUR met God. Af en toe weten we 
niet altijd wat we moeten doen, waar we heen gaan of wat er 
gebeuren gaat. Soms is het donker, soms is het licht op ons pad. Maar 
Hij weet wél altijd de weg!
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WOORDZOEKER

WOORDZOEKER
Hervormde Gemeente Sint Catharinakerk ...............................................................................9:30
Hersteld Gereformeerde Kerk De Samenklank  ...............................................................9:30
Christelijke Gereformeerde kerk De Fontein ....................................................................................9:30
Christelijke Gereformeerde kerk Eben Haëzer ..........................................................................9:30
Gereformeerde kerk Adventkerk ............................................................................................................................10:30
Gereformeerde kerk Zuiderkerk ......................................................................................................................................9:30
Gereformeerde kerk Vaartkerk Eemdijk .....................................................................................10:00
Nederlandse Gereformeerde kerken Noorderkerk ....................................................9:30
Nederlandse Gereformeerde kerken Maranathakerk .8:45 & 10:30
Nederlandse Gereformeerde kerken Petrakerk ......................................................................9:30
Nederlandse Gereformeerde kerken Immanuelkerk ............................................9:30
Nederlandse Gereformeerde kerken Westerkerk Eemdijk .........9:30
Nederlandse Gereformeerde kerken Westerkerk .....................................................10:00
Evangelie gemeente De Reddingsark ...........................................................................................................10:00
Christusgemeente The Lighthouse de Bron ............................................................................10:00

avontuur
bakker
broers
dromen
egypte
farao
gevangenis
jakob
jas
jozef
potifar
reis
schenker

s n e m o r d f p j

o i i b j d a p o t

c u n e a r z z a j

z i v e a k e c k a

e l s o g f k t n s

g s c h e n k e r r

y b o k a j a m r e

p s r e o r b v e i

t p o t i f a r e s
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In al deze kerken zijn jullie van harte Welkom


